
De Spullenhal van Opa Spullenbaas 

Opa Spullenbaas is vroeger kermisexploitant geweest.  
Zo noem je iemand die een kermisattractie heeft.  
Maar Opa Spullenbaas had vroeger niet één kermisattractie.  
Nee, hij had er wel honderd!  
Hij heeft met zijn kermisattracties de hele wereld over gereisd.  
Er is geen land ter wereld waar hij niet is geweest.  
 
Van al zijn reizen heeft hij mooie spullen meegenomen.  
Die bewaart hij in zijn Spullenhal.  
 
Opa Spullenbaas heeft de Spullenhal helemaal zelf gebouwd. 
Telkens als hij nieuwe spullen meebracht van zijn reizen, had hij meer plek nodig.  
Dan bouwde hij er weer een stukje aan.  
 
In iedere ruimte van de hal staan delen van kermisattracties verborgen onder grote doeken.  
Op de bovenverdieping staan kasten vol met kleine spulletjes.  
Puck en Joep komen na school vaak langs bij Opa en Oma Spullenbaas.  
Ze lopen dan uren lang rond te neuzen in de verzameling spullen van opa’s verre reizen. 
 
Opa Spullenbaas staat in de vuurtoren met zijn verrekijker naar buiten te staren.  
Hij kijkt op zijn horloge.  
Waar blijven zijn kleinkinderen nou?  
Hij had ze al verwacht. 
  
Ineens ziet hij in de verte een blond jongetje met een fel blauw jasje lopen.  
Naast hem loopt een meisje met een geel jasje en bruin krullend haar.  
Snel springt hij in het vliegtuigje.  
Terwijl het vliegtuigje rondjes draait om de vuurtoren komen Puck en Joep het terrein opgelopen.  
“hoe-oe-oeee!!!”, roept Opa Spullenbaas lachend. “Hierboven!”.  
Puck en Joep lachen en zwaaien naar hem.  
Met een grote grijns zwaait Opa Spullenbaas terug terwijl hij met het vliegtuigje rondjes om de 
vuurtoren vliegt.  
 
“Haha, Opa heeft weer wat nieuws Joep”, zegt Puck.  
“Ja”, zegt Joep, “wat gaaf zeg, een kermis vliegtuigje!”.  
 
Dan komt Opa Spullenbaas aangelopen en geeft zijn kleinkinderen een dikke knuffel.  
“Kom kinderen, jullie zullen wel dorst hebben na zo’n lange dag school!”.  
  
Samen lopen ze het trapje op naar de woonwagen.  
De woonwagen waarmee Opa en Oma Spullenbaas vroeger over de kermis reisden heeft Opa boven 
op de garage gebouwd.  
Nu hij niet meer reist gebruiken ze de woonwagen als plek waar ze ranja drinken met hun 
kleinkinderen.  
Allebei krijgen ze een glaasje ranja met een rietje.  



De Spullenhal van Opa Spullenbaas 

Maar zoals wel vaker in de hal van Opa Spullenbaas, is een glas ranja niet zomaar een glas ranja.  
In het glas zit een rood met wit gestreept rietje met een draaimolenpaardje eraan.  
Telkens als ze een slokje van de ranja nemen, draait het draaimolenpaardje aan het rietje omhoog en 
omlaag.  
 
Puck en Joep vertellen alles wat ze die dag op school hebben gedaan.  
Daarna vraagt Joep aan Opa: “wat gaan we vandaag doen”?  
“Nou, het is lente en het zonnetje. Dus het leek me leuk om te gaan vissen bij de vijver. Lopen jullie 
mee?”.  
“Vissen?”, vraagt Puck. “Sinds wanneer heeft u vissen in de vijver?”  
Opa Spullenbaas grinnikt geheimzinnig.  
De kinderen kijken elkaar vragend aan en halen hun schouders op.  
Nieuwsgierig lopen ze achter hem aan naar buiten.  
 
Als ze bij de vijver zijn beginnen ze te lachen.  
De vijver ligt vol met hengeleendjes in alle kleuren van de regenboog.  
Opa Spullenbaas geeft zijn kinderen allebei een hengel.  
Ondertussen vertelt hij over zijn avonturen op de kermis.  
Zo staan ze samen te hengelen totdat het donker wordt en het voor Joep en Puck tijd is om naar huis 
te gaan.  
 
Opa Spullenbaas zwaait hen met een grote glimlach uit.  
“Tot morgen allebei! Slaap lekker straks”.   
  
  
 
 
 
  
 
 


